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Even voorstellen !

Mijn naam is : Peter Rijkers

Woonplaats : Valkenswaard

Gezinssituatie : getrouwd met Dorie

Leeftijd : 64 jaar

Hobby / Interesse / bezigheden :

Wandelen, fietsen en vakantie vieren !

Sinds kort ben ik met vroegpensioen en heb ik lekker de tijd om te gaan wandelen. Ik
ben begonnen met de maandagavond en nu kan de woensdagochtend er ook bij.

Wandelen bij een vereniging geeft ook meteen gezelligheid en sociale contacten.

Verder een warm welkom aan onderstaande nieuwe leden:
Alois van der Heijden uit Dommelen
Bert Bosmans uit Valkenswaard

Manita Jansen uit Valkenswaard

Dankjewel aan Leny, @ Vi

=

Inmiddels leest u alweer de 3 e nieuwsbrief van 2025 m:,_-
en de goede oplettende lezer mist hierin de bijdrage -
van Leny Castelijns.

Na vele jaren haar enthousiaste bijdrage aan de Nieuwsbrief heeft ze aangegeven om nou haar tijd
liever aan andere activiteiten te besteden.

DANK-JE-WEL LENY, namens alle Voetjes, voor je jarenlange inzet voor de club!



Onderstaande reactie kregen we op de site van een tevreden wandelaar van de paastocht!

Toch altijd leuk om deze reacties te krijgen.

Vrijwilligers van Voetje voor voetje bedankt voor de goede organisatie van de wandeltocht op zondag 20/4.

Mooie tocht en voortreffelijke wegwijzering.

Het weer speelde ook mee: Je krijgt wat je verdiend! Nogmaals bedankt.

Gr. Martin Joosten.

)‘P I%k f" n le de B ellem an In juni starten we voor de eerste keer vanaf Sporthal

de Belleman.
r._z,_.u'l.__'.\. H ' (o] Jorisdy,

Sporthal De Belleman

srepha” qusda!

% Het adres is Jorisdal Valkenswaard (Dommelen)

%
a'\?é
B

paxbsnue\wiﬁ

%,% g, Mocht je met de auto komen, dan graag parkeren op
s 3 1 het ruime parkeerterrein aan de zijkant van de sport-
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t% - nendt ~ %. . .
& = E w4 Na afloop van de wandeling kunnen we binnen koffie-
Brouwerijdreef - g

drinken in de sportkantine.

Wijzigingen doorgeven

Ben je in de afgelopen tijd verhuisd of een ander telefoonnummer gekregen, of je emailadres
aangepast ?

Wil je dat dan even doorgeven zodat we de administratie kunnen bijwerken!
Je mag het ook mailen aan : penningmeester@devoetjes.nl

< STEM 0P VOETJE
VOOR VOETJE <> MET
RABO CLUBSUPPORT!

Allen als je lid van de RABO bent, kan je stemmen!

STEM VANAF 1 SEPTEMBER de codperatieve
IN DE RABO APP Rabobank
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Es Spanje 2025 — Met de Voetjes op Pad ¥y

Met de voetjes naar het Spaanse land
Een hotel in Santa Susanna aan het strand
Het duurde tot na de nacht

Voordat de bus ons daar bracht

Bergen en wandelplezier

Daarna genoten we volop

En beklommen we menige bergtop

We gingen van de top naar het dal
Sommigen kwamen daarbij ten val
Gelukkig was er een bemande dokterspost
En werden wondjes snel opgelost

Elke dag een avontuur

We genoten iedere dag weer

Van prachtige tochten en nog veel meer

We reden door vulkanen in een trein

En zaten op terrassen — soms met te weinig wijn e
Voorlopers en verkenners

We hadden voorlopers met een gps-apparaat

Na afloop in de bus zongen we in de maat

Het slechte weer op dinsdag was een sensatie

Maar wat een goede organisatie!

Ode aan de organisatie

We geven Wouter, Hein en Clasine
Een hele dikke tien!

Er werd vergaderd en georganiseerd
Geweldig wat jullie hebben gepresteerd

We weten nu dat Clasine tot 50 kan tellen

Dat Hein in het Spaans kan vertellen

Wouter begon elke dag met: “Welkom in de bus
De wandelingen waren allemaal dik in de plus

'”

Tot slot

Het is te veel om alles te melden

Dat is met een cadeau niet te vergelden
Daarom van ons allemaal

Na het laatste avondmaal:

Heel veel dank en een envelop —
Het was helemaal top!

Groetjes van de Voetjes i-,i

Diny en Ronald



Con o sin Pies?

(Met of zonder de Voetjes..?)

Het was even zoeken naar een leuke bestemming maar uiteindelijk werd dit jaar weer Santa Sussanna geko-
zen als favoriete plek voor de Voetjes wandelvakantie. Want waarom iets anders zoeken als je daar voor een
mooi prijsje een prima hotel hebt, met veel bekende en nieuwe wandel mogelijkheden? De bus was met 48
trouwe leden dan ook al snel volgeboekt, maar deze keer zonder Ans en Johan.. Waarom, zult u misschien
denken? Welnu onze dochter ging trouwen en de datum van haar bruiloft viel midden in deze reis dus dat
ging nu voor. Heel even had ik nog met het idee gespeeld om zelf thuis te blijven en alleen naar het feest te
gaan zodat Ans toch met de Voetjes mee kon, maar dat vond zij op haar beurt “niet echt gezellig..”. Na een
nachtje slapen kwam ik als man van de compromissen met een tussenoplossing: als wij een paar dagen eer-
der heen en weer terug zouden gaan, dan kunnen we toch vakantie vieren zowel met als zonder de Voetjes!
Dat betekende dus vliegen en zo vertrokken wij dinsdagochtend 6 mei vanaf Eindhoven richting Barcelona.
Van eerdere tripjes met onze wandelclub had ik nog onthouden dat we op het treinstation lijn R1 moesten
hebben en die bracht ons rond 4 uur precies voor de deur van Montemar Maritim. Toen we ons hotel in de
vorm van die witte boot weer zagen, gaf dat meteen een gevoel van thuiskomen. Even de kamer inrichten,
een drankje doen op de boulevard en dan aanschuiven voor het avondeten. Zelfs in de eetzaal zagen we de
vertrouwde gezichten van het vriendelijke personeel dus alles leek bekend en in orde. We keken eens rond
en wisten niet wat te zeggen tegen elkaar tot Ans er ineens uitflapte: ik geloof dat ik toch iets mis...” Met-
een wist ik dat ze de gezellige Voetjes bedoelde en probeerde haar gerust te stellen met de hoopvolle mede-
deling: “maar ze komen zaterdag al!”. Tegelijkertijd bekroop mij ook het gevoel van hoe moet dat de komen-
de dagen zonder onze ervaren reisleiders, GPS mannen en vrolijke vrouwen? Alles zelf uitzoeken en ons ook
nog een beetje vermaken dat leek plots een flinke uitdaging. Maar gelukkig hadden we thuis alvast wat plan-
netjes gemaakt.

Zo begonnen we woensdag met het huren van fietsen en trapten over de speciaal aangelegde paden op het
strand langs de kust richting Blanes. Met twintig graden en een lekker zonnetje is dat bepaald geen straf en
de routekaart die we gekregen hadden was dik in orde. De volgende halte was Tordera en langs de rivier
vol rietkragen kwamen we bij de toegangsbrug tot het charmante stadje. We waren al vaker met de Voetjes
naar de gezellige zigeunermarkt hier geweest en hoewel die alleen op zondag is, verheugden we ons toch op
een aangenaam weerzien. Het was inmiddels middaguur dus siésta en alle winkels en cafeetjes gingen een
voor een sluiten, zelfs de kerk was dicht. Daar zaten wij eenzaam en verloren op een bankje met ons lunch-
pakketje. “Het is nu toch anders en minder leuk...” zei mijn fietsmaatje en ik zocht even naar mijn zakdoek
maar stelde al snel voor om onze route te vervolgen richting Palafolls. Daar zouden wij een oud kasteel
aantreffen, een schattig kerkje en een karakteristiek theatertje. Inderdaad erg mooi en fraai allemaal maar oh
zo rustig en het leek wel of iedereen binnen zat. Dus snel richting Pineda naar het cafeetje waar we altijd
met de Voetjes zaten maar dit bleek helaas gesloten. Niet getreurd want even verderop was een knus en le-
vendig marktpleintje waar het goed toeven was. Zelf de slingers ophangen op je feestje en met wat olijven
en serveza de San Miguel was het er prima uit te houden.

Morgen stond de eerste wandeling op het programma en die zou gaan van Blanes naar Lloret (Retteketet) de
Mar.

% Het station van Blanes ligt wat buiten het centrum dus
{ daar begon onze zoektocht naar de start van de wandel-
route. Zonder GPS of deskundigen als Ronald, Henk en
t Louis was het flink puzzelen voor we in de haven de trap-
pen ontdekten die ons naar boven brachten. Vanaf de bo-
tanische tuin kwamen we na opnieuw wat zoeken en vra-
gen eindelijk op de camino de Ronda met prachtige baai-
%, tjes en fraaie uitzichten over de blauwe middellandse zee.
. Ans poseerde gewillig en vol trots voor de foto en
riep:”Dit is wat ik wilde en wat we met de Voetjes ook
altijd deden..!” Slechts een seconde dacht ik: zie je wel dat
we het zelf ook kunnen maar hield wijselijk mijn mond.
Het werd een mooie dag en omdat het weer vrijdag wat
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minder zou worden, gingen we toen met de trein naar Figueres. een oud stadje met als grote attractie het
Savator Dali-museum wat we bezochten. Veel surrealistische kunst en het werk van deze Spaanse schilder is
echt de moeite waard. Na een lekkere lunch klaarde het weer helemaal op en kon-
den we zelfs even naar het strand. Kortom we waren nu helemaal relaxt, zen en in
de vakantie mood en zeiden onder het avond eten zachtjes tegen elkaar: “Geniet
nog maar even van de rust want morgen is het gedaan!” (ja, ook ons Ans zei dat!)

~ Ondertussen was de Solmarbus vol met Voetjes al onderweg en arriveerde zater-
= dagochtend vroeg in het hotel. Toen wij rond tien over acht de ontbijtzaal binnen-
_ kwamen zagen we vooral blije mensen die al volop genoten van het eten. Het was
| cen feest der herkenning om iedereen weer te zien; veel oude bekenden maar ook
¥ een paar nieuwe gezichten. Gelukkig waren de meeste kamers al klaar zodat men
zich meteen kon opfrissen en installeren. Traditiegetrouw staat er dan 's middags
een korte wandeling in de buurt op het programma. Meestal eerst even een berg

- op om vervolgens in Pineda op een terrasje te eindigen. Daar bleek men echter
niet voorbereid te zijn op zo'n grote groep zodat Ans, Cor en Jan zelf maar voor
ober gingen spelen. Met grote kannen bier kwamen ze naar buiten en schonken de glazen meerdere keren
vol. Kortom ouderwets gezellig en ik meende heel even al de eerste tonen van ons clublied, lopen met vuur
ja met vuur te horen. Na het voortreffelijke diner zochten velen op tijd hun bedje op om goed uitgerust te
zijn voor morgen.

De zondag bracht ons met de bus naar Orrius al waar een prehistorische wandeling gepland stond tussen de
rotsen en dolmen (soort hunebedden). De klim naar boven was meteen steil en pittig maar eenmaal op hoog-
te liepen we over brede paden althans aanvankelijk.. Het had die nacht
flink geregend zodat er overal plassen water stonden soms met nogal die- '}
pe kuilen. Menigeen sopte met zijn of haar schoenen door het water of
trok ze toch maar uit om op blote voeten verder te lopen. Dat ging zon-
der grote problemen en dapper gingen wij verder tot het moment waarop [
uw verslaggever meende via een natte rots een stukje te kunnen afsnij- |,
den. Verdorie, ik gleed uit en verloor mijn evenwicht. Terwijl ik zo door
de lucht zweefde, flitste even mijn hele leven voorbij maar net op tijd
kwam ik bij zinnen om over een geschikte landing na te denken. Voor-
over vallen zou betekenen schade aan mijn handen en gezicht en met het |
oog op de bruiloft leek me dat niet verstandig. Dus besloot ik tot een zij- |
waartse dubbel salto met moeilijkheidsgraad 8 en uitvoering 6 want op
die kiezelsteentjes had ik niet gerekend. De knietjes begonnen meteen
flink te bloeden maar vrijwel onmiddellijk werd ik omringd door lieftallige |
zusters (Riek, Riek en vele anderen). Ze maakten alles meteen zuiver, ver- |
band erop, pleisters en veel geruststellende en opbeurende woorden. Dat
doet een mens goed en heel even dacht ik wat is het toch fijn om bij de
Voetjes te zijn!

Ondanks dat alles waren we gelukkig net op tijd voor de regen bij de bus en konden we nog een afterparty
houden bij het zwembad. In het zonnetje en met een biertje hoorden we hoe PSV alsnog van Feijenoord won
en Ajax onderuit ging tegen NEC, zouden de Eindhovenaren dan toch nog....? Het dameskransje in de zon
hield zich met andere zaken bezig maar werd wel steeds lacheriger en luider, zeker toen Paul nog even Viva
Espanja inzette.

Als tip kreeg ik van de zusters nog mee om mijn gewonde knietjes pleistervrij te maken zodat er frisse lucht
bij kon. Bovendien leek het hen raadzaam om mijn korte broek tijdens het avondeten aan te houden zodat
alles goed kon drogen. Dat leidde echter tot veel interesse van vooral de dames die wilden weten hoe het
met mij ging maar als echte man bleef ik stoer zeggen: niks aan de hand.. Later hoorde ik dat er in de periode
na mijn val er elke dag wel een (wat oudere) man gevallen is. Hopelijk hebben jullie ook net zoveel liefde en
aandacht gekregen of niet Wouter Peter, Jan etc.??

Maandag was de dag van Rupit en boven op El Far dronken we eerst koffie om daarna af te dalen. Hoog in
de lucht cirkelde al een vale gier op zoek naar een mogelijk slachtoffer en Huug had hem snel op de gevoelig
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plaat vastgelegd voor hij verdween. De wandeling ging in twee groepen langzaam naar beneden en de verge-
zichten waren in een woord fantastisch. We zagen diepe groene dalen en grote meren wat aldus Jan de
spaarbekkens van Barcelona waren en even verderop een mooie waterval. Regelmatig werd er een korte
stop gemaakt om te genieten van het uitzicht waardoor we soms wel een fotoclub leken. Op het eind werd
het nog even modderig waardoor Wouter uitgleed en Jan zijn knietjes op slot gingen maar via een wiebel-
brug kwamen we allemaal veilig aan de overkant. Tijdens de terugreis barstte er een echt noodweer los
maar aangekomen bij de kust trekt het open en is er altijd weer die zon!

Op dinsdag ging het richting het vulkaangebied van Santa Pau en op de knusse camping Lava werden me
rustig getrakteerd op koffie met een Madeleine koek **}. Om klokslag 12 uur gingen we in de Carrilet
en met dit treintje maakten we een rondrit door dit natuurlandschap. De ogenschijnlijk strenge chauffeur
stopte vlak voor de krater maar we mochten niet naar boven vanwege de beschermd status. Wel moesten
we allemaal uitstappen en zou hij ons een bloemlezing geven over het ontstaan. Dat gebeurde in het Spaans
of Catalaans en daarvoor moest Hein als tolk naast hem komen staan. Na bijna elke zin stopte hij, keek Hein
verwachtingsvol aan en die deed zijn best om het te vertalen... Dat werd uiteindelijk een komische act door
twee heren die elkaar steeds beter begrepen (of niet?) en dit alles tot grote hilariteit van de toeschouwers.
Wat hebben we gelachen en het enige wat ik onthouden heb is dat de laatste uitbarsting gelukkig heel lang
geleden plaatsvond.

Op de terugweg hebben we nog even Besalu bezocht met zijn middeleeuwse brug, smalle geplaveide
straatjes en diverse toeristenwinkeltjes. Terwijl Ans, Marijke en Lianne binnen rondsnuffelden bleven de
mannen als trouwe pakezels voor deur bleven wachten. Het duurde deze keer niet zo lang voor ze weer met
een (klein) cadeautje naar buiten kwamen, kortom hoogste tijd om een terrasje te zoeken. Meestal zijn de
glazen in Spanje goed gevuld maar het clubje van Wil en Leny belandde op een plek waar men “Hollandse”
glazen schonk, dus weinig wijn voor veel geld. Dat viel niet in goede aarde dus Leny sprak de eigenaresse
hier op aan maar die was daar niet echt van gediend en dreigde met la Policial Dat werd rennen naar de bus
maar eenmaal binnen bleef Leny onverschrokken beweren dat ze toch echt in haar recht stond! Later be-
greep ik van Bert dat hij inmiddels een brief van de Spaanse politie heeft maar die niet kan vertalen; kan ie-
mand hem helpen?

Woensdag was voor iedereen een vrije dag en voor Ans en mij de dag van vertrek. We namen hartelijk af-
scheid en hadden een prima vakantie gehad zowel zonder als met de Voetjes, het kon gewoon niet beter dus
op naar Nederland. Thuisgekomen zagen we PSV winnen en Ajax gelijk spelen dus de beslissing zou zondag-
middag vallen. Wat er tussen woensdag en zondag nog allemaal tijdens het wandelen s gebeurd, daar kan
Hein misschien nog wat over vertellen maar volgens mij heeft iedereen een uitwekende vakantie gehad. An-
ders lees het gedichtje van Dinie er nog maar eens op na.

? Op vrijdag toen onze dochter
trouwde, scheen volop de zon en
werd ze door haar man en zonen
opgehaald in de enige echte PSV-
bus en hadden wij een onvergete-
lijk feest. En op zondag kwamen
de Voetjes om 13.00 uur veilig te-
rug uit Spanje en werd PSV kam-
pioen. En zo kwam — met of zon-
der Voetjes — alles toch weer
goed!!

Johan Peels




Woensdag 14 mei 2025. Een vrije dag.

Gisteren hebben wij afscheid genomen van Ans en Johan. Zij hebben de eerste vier dagen met de groep mee
gewandeld in het prachtige gebied, wat de voorloper van de Pyreneeén wordt genoemd.

Na alle klauter partijen van de laatste dagen is een dagje tussendoor om eens heerlijk uit te rusten en de be-
nen te strekken, een geweldige uitkomst.

Iedereen gaat op deze vrije dag zijn eigen gang. Fietsen met gids in Barcelona. Lekker door Gerona kuieren en
over de zeer oude stads muren wandelen. Of met een groepje in de buurt van het hotel rond hobbelen, en op
een terrasje heerlijke tapas eten, met zeker niet te vergeten de nodige Sangria erbij. Er is meer dan genoeg te
beleven.

Donderdag 15 mei 2025.

Vandaag gaan we naar het stadje Berga. Richting Pyreneeén.

Het is wonderbaarlijk, hoe prachtig op tijd iedereen elke morgen zit te genieten van een ongelooflijk ontbijt.
Want precies om 9.00 uur vertrekt de bus met wandelaars.

Deze dag gaan we naar een soort van Heiligdom hoog in de voorlopers van de Pyreneeén.
Santuari de Queralt. Een deel van de groep stapt onderweg naar de top uit de bus.

Zij gaan over wat weggetjes en paden met een omweg naar boven, naar een kerkje.

En daarna nog wat hoger naar een prachtige kapel.

De rest gaat met de bus naar boven. Het is hier behoorlijk steil. Onze bus gaat heel erg rustig over de niet al te
brede weg naar boven. Vanuit de bus genieten wij van het prachtige uitzicht over het stadje Berga, en het
enorme weidse berg- en heuvellandschap.

Na deze prachtige rit naar boven komen wij op een parkeerplaats. Vanuit hier gaat er een treintje naar het
kerkje. Maar, het treintje doet het niet. Is in onderhoud. Een deel van ons gaat naar boven kuieren. Met best
wat steile stukken, maar ook veel trappen.

Onderweg naar boven wordt even gestopt, om wat te eten en
te drinken voor de lunch.

e

Sommigen lopen na de lunch naar boven | o ’
om de werkelijk prachtige gebouwde kapel ',( L
te bekijken. Het uitzicht hierboven, is wer- | ,'i . T

kelijk fenomenaal. Onze chauffeur heeft

ons eerder al gewezen op een bergrug in
de verte. Dat is Montserrat bij Barcelona.
Dan heb je het toch over tenminste 70 km.
Als het maar groot genoeg is, dan zie je

het wel. En helder weer.
Voor ons, een heel eind lager begint een adelaar al rond zwevend aan zijn tocht omhoog.

Zonder met zijn machtige vleugels te bewegen gaat hij op de opstijgende winden verder
omhoog.

Na enorm te hebben genoten van
het doel van deze dag zijn we met
__ de bus naar Berga gegaan.

| Naar beneden. Hebben het stadje bekeken en daarna
wat gedronken op het terras van een Cafe / Restau-
— rant waar de bus ons 16.00 uur komt ophalen.

Op weg naar Santa Susanna, naar hotel Montemar
Maritim. Voor een douche en een overheerlijke avond
maaltijd.

Hein Gerlag



Vrijdag 16 mei 2025 - reisverslag

De laatste georganiseerde wandeldag alweer van deze vakantie.

Vandaag gaan we naar de 7 watervallen van Campdevanol. We rijden met de bus in 1.45 uur naar
Camping Pirinenc in de Pyreneeén waar we, ondanks de telefoontjes van Hein vooraf helaas aan een
gesloten deur kwamen, maar al heel snel werd deze geopend en moesten we 10 minuutjes wachten
omdat de koffieautomaat nog aangezet moest worden en op moest warmen.

Dat waren vast “spaanse” 10 minuutjes want ruim een half uur later
kwam het eerst nog lauwe bakkie koffie uit de automaat, maar al snel
werd er ook warme koffie geserveerd.

Het is wat, afspraken maken met een spanjaard. Dan merk je toch
‘dat in Nederland alles veel georganiseerder is.

Maar.....we hebben vakantie en wachten rustig af.

.ﬁi_-'- 4 De groep splitst zich vervolgens in tweeén en de snelle wandelaars
fll stuiven vooruit, gevolgd door de rest die lekker rustig aan de wandel
gaat. We gaan via vals-plat rustig omhoog via een breed pad en

kunnen heerlijk genieten van mooie uitzichten, koeien en de natuur.

Bijna boven komt er een plaatselijke bewoner en die maakt ons met handen en voeten wijs dat we een stukje
terug moeten want door de weersomstandigheden kunnen we niet “bovendoor”.

Piet Verhoeven neemt het wijze besluit om het comfortabele pad terug te nemen maar Fatiha en Willy heb-
ben de smaak te pakken en volgen de groep in de afdaling.

De snelle groep had de plaatselijke mevrouw gemist, want na de lunch sloten zij bij ons aan met heel

wat kilometers meer in de benen, om steeds af te dalen naar de watervallen om deze te bewonderen.

" De “terugweg” was wat ingewikkelder dan de “heenweg”
! maar met behulp van de wandelstokken en

' een helpend handje zijn we toch allemaal heelhuids terug
bij de camping aangekomen en daar kunnen we even

" heerlijk genieten van een welverdiend drankje (lees volle
¢ clazen wijn *¢) voor kleine spaanse prijzen.

¥ De bus vertrok bijna een uurtje later dan verwacht, maar
™ het was een ontzettend mooie wandeling waar we met
veel genoegen aan terug mogen denken en waar menig
mooie foto van gemaakt is.

Dat we de kelen ook gesmeerd hadden, was hoorbaar in de bus en de chauffeur kon er wel om lachen.

Spanje 2025 was een prachtige wandelvakantie!

We hebben genoten van prachtig weer, ondanks de slechte voorspellingen en er kwamen wat
rolletjes verband en pleisters bij kijken, maar uiteindelijk zijn er geen ernstige ongelukken gebeurd en
kon iedereen zaterdagavond weer met de bus naar huis waar we zondag al rond 13 uur het
Martinusplein opreden. Het was FANTASTISCH.....

Clasine Reijckers
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WIST U DAT......

We vrijdag 9 mei, 10 dagen naar Spanje zijn geweest met 48 + 2 leden

Dagje weg gepland is op dinsdag 24 juni 2025

Het dinsdag 26 augustus een prima dag is voor de vrijwilligers.

Korting!

o Als je klant bent bij Berry Bikes Fietsen (Molenstraat, Valkenswaard) dan krijg je
10% korting op : Accessoires, onderdelen en/of reparatie van je fiets wanneer je
vermeld dat je lid bent van Wandelvereniging Voetje voor Voetje. (let op, niet bij

aankoop van een fiets)

e Altijd meegenomen toch ?

WANDELTOCHTEN 2025

5 AUGUSTUS GRENSPARKWANDELING
Startplaats:

Bosherberg Harba Lorifa

Pastoor Heerkensdreef 20

5552 BG Valkenswaard

26 DECEMBER KERSTTOCHT
Startplaats:

MCB

John F. Kennedylaan 59
5555XC Valkenswaard

OPROEP
Van onze lezers willen wij graag het volgende blijven ontvangen:

— Kopij met zakelijke of leuke informatie of ideetjes voor de Nieuwsbrief. Dat kunnen ook foto’s zijn,
leuke dingen die je tijdens een wandeling meemaakte of hebt gezien. Natuurlijk is een verslag(je) van
een gemaakte wandeling ook zeer welkom.

—  Voor het onderwerp Wist je dat..... (leuke nieuwtjes, anekdotes) van een of twee regels.

—  Inleverdatum: voor 1 september 2025
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